
Ontbijt met een verhaal 
Ontmoetingsontbijt met als thema:  
Ode aan de vrouw

Ontbijt 
met een verhaal



Ontbijt met een verhaal 
Terwijl we genieten van een lekker en gezond ontbijt luisteren wij naar verhalen  
over sterke vrouwen van hier en andere landen.
wanneer? Vrijdag 10 maart 2017. Ontbijt van 9u00 tot 10u00, verhaal van 10u00 
tot 11u00.
waar? Ontmoetingshuis  De Moazoart, Kazernestraat 80 te Lokeren.   
voor wie? Iedereen!  kostprijs: €2

inlichtingen en inschrijvingen
Jole De Corte: jole@demoazoart.be / tel. 0497 70 05 40
Joan Leeflang: joan.leeflang@integratie-inburgering.be / 09 267 68 15 

Ontbijt met een verhaal gaat over interculturele ontmoetingen en erfgoed, met 
volksverhalen als kapstok. Die komen immers in elke cultuur voor, en ze vertellen 
over de tijdsgeest en over een volk. 
We willen mensen samenbrengen rond volksverhalen en zoeken naar de rode 
draad, het thema, de moraal van het verhaal, maar het kan ook pure ontspanning 
zijn.
Ontbijt met een verhaal wordt regelmatig herhaald, telkens met  andere vertellers 
en andere verhalen.  

Met steun van de Vlaamse overheid en dienst Samenleving stad Lokeren
Een initiatief van het Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen, Erfgoedcel 
Waasland, Praatgroep Babbelonië en seniorenwerking ABVV.

V.U. Claudine De Waele, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


